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Beste ouders, verzorgers en betrokkenen, 
 
Het is 21 december, de kortste dag van het jaar. Een mooie dag, waarop we in alle klassen en 
tijdens de gezamenlijke Kerstviering de komst van het licht hebben gevierd. Het is ook de 
afsluiting van een lange onderwijsperiode. Vanaf de zomervakantie, met een onderbreking 
van de herfstvakantie, hebben we in alle klassen hard gewerkt en veel geleerd en 
ontwikkeld. De kinderen zijn aan vakantie toe; al weken wordt er veel gesnotterd en veel 
kinderen zijn ziek geworden. Ik hoop dat de rust van de kerstvakantie alle kinderen, en jullie 
als gezinnen, goed doet.  
Maar eerst nog vanavond het Kerstspel voor klas 6, ouders en belangstellenden. Morgen 
wordt het Kerstspel twee maal opgevoerd, voor alle overige klassen. Aansluitend nemen we 
met het team afscheid van Carola Nieborg-Frumau en van Kees Verhage. Nadat hij zich 
jarenlang als vrijwilliger voor de school heeft ingezet en veel heeft gebracht, neemt Kees 
definitief afscheid. Hij verhuist deze winter naar Zutphen. Carola heeft morgen haar laatste 
werkdag; we zijn haar erkentelijk voor alles wat ze heeft gedaan voor de school.  
Na morgenmiddag hebben ook alle leerkrachten dus hun welverdiende kerstvakantie. Vanaf 
8 januari staan zij weer voor de kinderen klaar.  

 

Namens het voltallige team wensen ik jullie fijne Kerstdagen, een ontspannen kerstvakantie 
en alle goeds voor 2024! 

 
Amarins Renema, 
Directeur  
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Agenda 

Donderdag 21 december Kerstfeest; hele school tot 12.45 uur les 

Donderdag 21 december 19.15 Kerstspel voor klas 6 

Vrijdag 22 december 9.00-10.15 Kerstspel voor de kleuterklassen en klas 1 (oudere 
broers/zussen ook welkom)  
Klas 6 hele dag vrij 

Vrijdag 22 december 11.00-12.15 Kerstspel voor klas 2 t/m 5  

Klas 6 hele dag vrij 

23 december t/m 7 januari 2024 Kerstvakantie 

8 februari 1e schooldag na de kerstvakantie 

9 februari Verkleedfeest; hele school korte dag tot 12.45 

10 februari 9.30-12.00 uur Tuinwerkdag 

12 februari Studiedag; leerlingen vrij 

17 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie 

6 maart 19.30 uur Ouderavond ‘Opvoeden in deze tijd’ o.l.v. Hanneke 
Poot 

 
 

Advent en Kerst  

 

Donker is de aarde 
De bomen zijn nu kaal 

Voor het kwaad bewaar’ ons 
De dapp’re Michaël, de dapp’re Michaël 

Heilige Sint Maarten 
hij schonk ons offerkracht 

Advent is nu gekomen 
en heel de wereld wacht, en heel de wereld wacht 

Nicolaas wil helpen 
een beter mens te zijn 

Opdat het kerstlicht strale 
in onze harten rein, in onze harten rein.  

 

De kinderen van de laagste klassen hebben op maandag 4 december de Adventsspiraal 
gelopen. Door de spiraal lopend gaan zij naar binnen, ontvangen het licht en brengen het 
licht door de spiraal weer naar buiten. Het licht mag stralen en mag zich tonen. Het ene licht, 
dat een hele ruimte kan verlichten.  

We leven midden in de Adventstijd, Kerst komt naderbij. Buiten is het donker, koud en kil, en 
binnen ontsteken we de vier maandagen voor Kerst één voor één de Adventskaarsen in de 
klassen. De Adventstijd nodigt ons uit om naar binnen te keren, op zoek naar het licht in 
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onszelf. Het licht dat ons kan verwarmen en verlichten en waarmee wij licht kunnen brengen 
in de wereld om ons heen. In de periode voorafgaand aan de Adventstijd hebben we de weg 
van schenken en ontvangen al bewandeld met Sint Michaël, Sint Maarten en Sint Nicolaas 
aan onze zij.  

Terwijl de nachten lengen, groeit met elke Adventskaars die we ontsteken, het innerlijk licht. 
Het licht dat geboren wordt op de langste nacht van het jaar en ons allemaal mag verlichten.  
 

Donker wordt de aarde 
Duister overal 

Maar ons hart bewaarde 
Licht, dat blijven zal. 

Dat het helder brande 
Lichten mag heel ver 

Dan zal eens de aarde 
Worden tot een ster! 

 
 
 

Nieuwe administratief medewerker: Petra Koopman  

We zijn blij dat Petra Koopman per 1 januari start als administratief medewerker bij ons op 
school. Zij heeft afgelopen weken al twee ochtenden meegelopen. Hieronder stelt zij zich 
voor: 

Hallo, ik ben Petra Koopman en vanaf 1 januari ga ik aan de slag 
als administratief medewerker bij jullie op school. Daar heb ik 
ontzettend veel zin in. Het lijkt mij bijzonder mooi om het onderwijs 
vanuit deze kant te ervaren en ik ben blij dat ik de kans krijg om dit 
pad te mogen volgen.  

Ik ben geboren en getogen in het mooie Beemsterland. Hier woon  
ik samen met Andre. We hebben onze  vier kinderen zien opgroeien 
tot jong volwassenen die inmiddels op eigen benen staan. Tot vier 
jaar geleden stond ik als leerkracht voor de klas in Purmerend maar 
door een ski-ongeluk werd deze fuctie helaas fysiek te zwaar voor 
mij. De afgelopen jaren heb ik gewerkt op de afdeling Educatie & 
Ontwikkeling van Bibliotheek Waterland. Een fijne werkplek maar 
ik miste de verbinding met kinderen en de dynamiek van een school. 

Naast mijn werk ben ik graag buiten, wroetend in de tuin, op een fiets of op sportieve 
schoenen. Maar met regen vind je mij binnen met een (jeugd) boek op de bank, breiend in 
een stoel of probeer ik een nieuw receptje uit.  

Ik kijk er naar uit om met jullie allen te mogen kennismaken. Geniet van de mooie dagen die 
in het verschiet liggen en tot in het nieuwe jaar.  

Hartelijke groet, Petra 
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Kerstviering op school 

Vanochtend hebben we met elkaar Kerst 
gevierd op school. In alle klassen werd er 
genoten van een heerlijk kerstontbijt in 
intieme sfeer. Mooi dat er tijdens en na 
het ontbijt ruimte was voor liedjes, 
muziek op eigen instrumenten, of een 
verhaal door de kinderen. Met aandacht 
werd er naar elkaar geluisterd. Op zulke 
momenten is zichtbaar en voelbaar 
hoezeer een klas een sociale 

gemeenschap is, waarin ieder zijn of haar eigen plek 
inneemt.  
Na de kleine pauze hebben we in de Euritmiezaal de 
gezamenlijke Kerstviering voor de onderbouwklassen (klas 
1 t/m 6) gehad. Onder leiding van Inez Vermooten, onze 
koordirigente, hebben de klassen prachtig gezongen. 
Daarna heeft juf Rijna een mooi kerstverhaal verteld.  
 
De kinderen waren vanmiddag om 12.45 vrij. Vanavond 
woont klas 6 het Kerstspel bij, morgenochtend komen de 
overige klassen.  
 
 
 

 
 

Vooruitblik Verkleedfeest 9 februari 

Op vrijdag 9 februari vieren we het Verkleedfeest. Alle kinderen komen verkleed naar 
school. We doen spelletjes, mogen dingen doen die we anders niet doen op school, zingen 
grappige liedjes en eten lekkere pannenkoeken. Wat een feest!  
 
Het verkleedthema is de vertelstof per klas. Zo verbinden kinderen zich daadwerkelijk aan 
de vertelstof van dat jaar. Dus in de kleuterklassen en klas 1 zijn dat de sprookjesfiguren, in 
klas 2 de fabeldieren en de Heiligenlegenden, in klas 3 de oude ambachten en de 
scheppingsverhalen, in klas 4 de Noorse mythologie van de Edda, in klas 5 de Griekse 
mythologie en Oude Culturen en klas 6 krijgt, passend bij hun status als oudste leerlingen, 
de vrij hand. De leerkracht vertelt er meer over op Parro.  
 
Het verkleedfeest biedt ruimte voor kinderen om zich meer of minder te verkleden. Voor de 
één is een hoedje of een jasje al een grote stap, voor de ander kan het niet gek genoeg. We 
verkleden ons met kleding, en beperken de schminck of make-up. We kijken er nu al naar 
uit! 
 
 

Nieuwe leerkracht klas 3: Marijke Hanraads 

Nog meer goed nieuws: in het nieuwe jaar komt juf Marijke ons team versterken. Zij zal op 
donderdag en vrijdag in klas 3 staan. Juf Prema blijft werken op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag. Omdat juf Marijke de zij-instroomopleiding doet bij Ithaka, hebben we 
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op vrijdag dus ruimere bezetting en daarmee ruimte voor afstemming en het leren van 
elkaar. Zij stelt zich aan ons voor: 
 
Lieve lezers, 
 
Ik ben Marijke Hanraads (38). Ik woon in Heiloo met mij man en 
onze 3 kinderen (9-11-13).  
Na 16 als kinderverpleegkundige te hebben gewerkt in de 
thuiszorg was het tijd voor iets anders. Al jaren trok het 
onderwijs en in augustus heb de stap gezet. Ik ben zij-instromer 
en heb de afgelopen 3 maanden meegelopen in klas 3 op de 
Sterrenzanger. De maand december loop ik met Prema en 
Brigitte mee in klas 3. Na de kerstvakantie sta ik op donderdag 
en vrijdag in klas 3. Elke maandag ga ik naar Leiden waar ik de 
vrijeschool pabo volg.  
Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn switch naar het 
onderwijs en heb heel veel zin in de rest van het schooljaar! 
 
Fijne feestdagen alvast,  
Juf Marijke 
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Berichten van buiten school 
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Uittip 
 

Dit jaar speelt in het Vrij Zijn Theater “Assepoester en de Alkmaarse peetmoeder”. Een 
voorstelling voor de hele familie, die niet alleen magisch is voor de kinderen, maar ook met 
een knipoog naar volwassenen die de humor in de details zullen ontdekken! Dit alles in een 
sprookjesachtig ingericht theater. De voorstelling loopt van 22 december tot en met 7 
januari. Er zijn matinee en avondvoorstellingen. Voor meer informatie www.vrijzijntheater 
 

 
 


